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Sophia Robot kreeg pas geleden,
een cadeau voor haar trouw,
burgerschap als Saudi-Arabische vrouw
maar zij hoefde zich niet dik aan te
kleden.

Alle andere vrouwen waren woest,
die robot kreeg meer rechten
dat moesten de vrouwen uitvechten
op twitter schreven zij wat gezegd moest.

“Een robot is gender-neutraal”,
was het tegengeluid van de technici,
“maar de naam is Sophia, geen
Henry/Andy!”
ja, er werd veel gezegd op het
twitterkanaal.

“Een robot is een robot, geen mens”
toch raar dat zij dan burgerschap krijgt,
wat wel meer naar menselijkheid neigt
moet het dan toch getrokken worden, zo’n
grens?


